
We zijn erop uitgetrokken om meer
over de geschiedenis te horen en als
het ware te voelen wat het betekent
als je moet vluchten uit je land. Als
je je familie moet achterlaten. Als je
niet weet of zij nog leven.

    Koperpoets
We zijn de struikelstenen gaan poet-
sen, die vorig jaar in mei op het
Stadionplein zijn neergelegd. Kin -
deren en ouders waren erbij toen we
met koperpoets en tandenborstels de
koperen stenen weer lieten glimmen
en de namen lazen van jonge kinde-
ren en hun familieleden.

We zijn met kinderen en begeleiders
van Combiwel naar het Joods His -
torisch Museum gegaan. Bij de Dok -
werker en bij het Waterlooplein en
het Namenmonument zochten kin-
deren naar de familie Frank. In het
Joods Historisch Museum maakten
kinderen op interactieve wijze kennis
met de Joodse manier van leven. 

    Brieven
Ook zijn we op verzoek van Isam en
de kinderclub uit het Olympisch
Kwartier met een grote groep kinde-

ren en ouders naar het Anne Frank
Huis gegaan. Voor we erheen gin-
gen, bespraken we met de kinderen
wat het betekent als je niet meer
naar school kunt en als je je vrienden
niet meer ziet. De kinderen bleken er
al veel van te weten. 

Kinderen hebben brieven geschreven
aan Anne, nadat zij brieven van
Anne hadden gelezen. Ze weten dat
“lieve Kitty” een vriendin is die Anne
heeft bedacht, omdat zij zich een-
zaam en buitengesloten voelde, toen
zij ondergedoken was achter de boe-
kenkast in het Achterhuis.

    Vrijheidsmaaltijd
We zijn naar het Schaduw monu -
ment gegaan op het Olympia plein –
daar moesten de Joden zich melden
om op transport te gaan. We hebben
weer kennisgemaakt met de eigenaar
van Bagel Best. We hebben hem ver-
teld dat we met hem en zijn familie
in Oekraïne meeleven. 
    Op 11 mei gaan we daar het Vrij -
heids verhalen buurtproject afsluiten
met een Vrijheidsmaaltijd met alle
deelnemers. We hebben de schadu-
wen geveegd, want er waren veel tak-

ken en katjes gevallen en we zijn er
gaan voetballen. 

    Samenwerking
Oekraïense kinderen in onze buurt!
Het Montessori Lyceum Oost geeft
in het ‘oude’ gebouw van de
Eloutschool les aan deze kinderen.
Combiwel heeft contact met hen
gelegd. 
    We willen benadrukken dat er op
veel plekken in de buurt m.n. op de
scholen veel aandacht wordt besteed
aan de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog. Dat we de sporen hier-
van opzoeken en levendig in herin-
nering houden door met ooggetui-
gen in gesprek te gaan. Het zijn bij-
zondere verhalen van buurtbewo-
ners, die de geschiedenis van zich-
zelf en hun familie delen met kinde-
ren en hun ouders.

  Vrijheidsverhalen 2023
Ook dit jaar presenteren de verschillende organisaties uit de
buurt een verhalenboekje dat een beeld geeft van activiteiten
rond herdenken, herinneren, vrijheid, vrede in Europa. We
 hebben dit jaar nadruk gelegd op het vertellen van de ge schie -
denis, nu wij in Nederland al vele jaren in vrede leven. Er hebben
gesprekken plaatsgevonden met ooggetuigen en jongeren. 
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55+ woongroep De Doorzetters opent deuren op
GemeenschappelijkWonenDag 2023

Zaterdag 20 mei 2023 openen op de Gemeenschap -
pelijk WonenDag woongemeenschappen in het hele land
hun deuren voor publiek. Ook bij De Doorzetters, woon-
gemeenschap van 55-plussers in Amsterdam-Zuid, zijn
belangstellenden tussen 13.30 en 16.00 uur van harte
welkom. 

Met name bezoekers van 50 tot 65 jaar die geïnteres-
seerd zijn in de toekomst bij ons te komen wonen, nodi-
gen wij van harte uit (De maximumleeftijd om je in te
schrijven, is 65 jaar.) 

Op onze mooie locatie op de Afroditekade 14B kun je
enkele van onze 11 (sociale huur)woningen zien en de
groepsruimten en tuin voor gezamenlijke activiteiten.
Daarnaast geven we je informatie over de randvoorwaar-
den en hoe we desgewenst vervolgens nader kennisma-
ken. En natuurlijk beantwoorden we bij een kop koffie al
je vragen.

Tot ziens op 21 mei!
Welkom van 13.30-16.00 uur. Afroditekade 14B

Zondagsalon 18 juni
Stadsdorp Olympia en Stuurgroep Olympisch Kwartier
organiseren weer een Zondagsalon op zondag 18 juni
a.s. van 14.30 tot 17 uur.

We krijgen een concert van twee maal 3 kwartier met
pauze door Mirjam Simons en Johannes Kapteijn.
    Mirjam zingt en Johannes op de gitaar; zij laten een
divers repertoire horen.

Gratis toegang. Drankjes zijn laag geprijsd!
    Cordaan, Amstelveenseweg 308, hoek Afroditekade

    Vergeetachtige partner?
Heb je een partner die vergeetachtig is of begint vergeet-
achtig te worden? Zou je het fijn vinden om samen met
anderen te praten over de problemen in de communica-
tie met jouw partner? Wij willen een gespreksgroep
oprichten. 
    Zou je van gedachten willen wisselen over welke pro-
blemen jij in je relatie tegenkomt? Wellicht zijn er ande-
ren in dezelfde situatie die oplossingen hebben bedacht
die misschien ook in jouw situatie bruikbaar zijn. 

Het idee is dat we de eerste keer bij elkaar komen om
kennis te maken en af te spreken hoe vaak (eens per
kwartaal, maand of week?) we bij elkaar gaan komen,
welke dag en tijdstip van de dag en waar? 
    Geef je op, dan krijg je een uitnodiging voor de ken-
nismakingsbijeenkomst. Deelname is vrijblijvend; er is
geen verplichting om elke bijeenkomst aanwezig te zijn. 
    Na opgave krijg je een uitnodiging om via datum -
prikker een datum vast te stellen voor de kennis makings -
bijeenkomst in het voorjaar.
    Opgeven en vragen stuur je naar: Vital van Looveren:
info@looveren.nl

Buurtborrel

Elke laatste woensdag van de maand is het raak!

Let op: Tegenwoordig organiseren we de borrel in 
Buurtkamer Welkom, Stadionplein 65

We betalen hier lage prijzen en u kunt pinnen.

Woensdag 31 mei 17-19 uur
Woensdag 28 juni 17-19 uur

Word ook lid! 
www.stadsdorp-olympia.nl/lid-worden.

   Dit alles ben jij

Zag je, hoorde je de optocht van
de dieren naar de veilige ark?
Voor de vloed die ons in storm en regen werpt,
de wateren die kalmeren en
de duif die aanvliegt met de olijftak.
Jij bent dit alles en
dit alles ben ik.

De zon die de bloemen doet openspringen,
de geest laat dansen aan de rand van de vulkaan,
de streling, de knipoog bij het licht van de volle maan.
Jij bent dit alles en
dit alles ben ik.

En je blauwe boekje dat een haiku laat zien
met hand geschreven, Oost-Indische inkt;
zoet geurt de bloesem
de bij zuigt zoemend honing
uit de diepste kelk

Jij bent dit alles en
dit alles ben ik.

   Gedicht van onze buurtdichter Merik van der Torren


